
Nieuwsbrief PGOG – De Dollert 
 
dedollert.protestantsekerk.net 

15 september – Nieuwolda 
 
 
De voorganger vanmorgen is ds Gert Wybe v/d Werff 
 
Taakdragers zijn Anita Groenendal en Ruth Drewel 
 
De lector is Ruth Drewel 
 
De organist is Evert Hamminga 
 
De koster is Gert Lubberts 
 
Kindernevendienst is er o.l.v. ? 
 
 
 
COLLECTEN – BIJ DE UITGANG 
 
1e collecte – Dorcas 
Dorcas is een christelijke organisatie die bij een ramp of 
crisis noodhulp verleent maar ook investeert in 
duurzame verandering in het leven van mensen die 
achtergesteld worden. De werkwijze is het creëren van 
mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen 
en om te voorzien in de eerste levensbehoeften. 
Daarnaast wordt geïnvesteerd in veerkrachtige 
gemeenschappen die zichzelf organiseren en 
samenwerken aan oplossingen voor een rechtvaardige 
samenleving. Dorcas werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika 
en in het Midden-Oosten en bereikt jaarlijks ongeveer 
een miljoen mensen. 
 

2e collecte – Kerk 
 

3e collecte – Diaconie 

 
DE BLOEMEN UIT DE KERK gaan, met een hartelijke groet 
van ons allen, naar Gerda Wierenga in Nieuwolda en 
naar fam. Meijer in Bad Nieuweschans. 
 
Bezorger Oostwold/Nieuwolda: Heiko Haan 
Bezorger Reiderland: in overleg 
 

KOMENDE DIENSTEN PGOG 
 
Zondag 22 september is er om 9.30 uur een Startdienst 
in De Ontmoeting in Scheemda. Alle voorgangers van 
de PGOG werken mee.  
 
Zondag 29 september is er om 9.30 uur dienst in Bad 
Nieuweschans en de voorganger is ds v/d Werff 
 

* In Scheemda gaat om 9.30 uur ds Offringa voor in een  
 Avondmaalsviering 
 

* In Winschoten gaat om 9.30 uur ds v/d Vrie voor in de  
 Marktpleinkerk 
 

* In Meeden gaat om 11.00 uur pastor Huizing voor 

 
STARTZONDAG 
Op zondag 22 september vieren we met elkaar de start 
van het nieuwe seizoen. We beginnen de dag om 9.30 
uur met een dienst in De Ontmoeting in Scheemda.  
Het thema is gelijk aan het landelijke thema van de PKN:  
'Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk'.  
Alle pastores van de PGOG zullen aan de dienst 
meewerken. Daarnaast is er muzikale begeleiding van 
Chr. Muz. Ver. Prins Hendrik en een gelegenheidskoor 
o.l.v. Victor Verhoef-Harms. 
Na de dienst is er een korte presentatie over het nieuwe 
kerkblad, de nieuwe website en de kerk-app. Daarna is 
er koffie, kan men kennisnemen van het nieuwe Over de 
Brug programma. En tot slot is er een gezamenlijke 
maaltijd. Meer informatie staat op blz 12 in het nieuwe 
kerkblad 'Leeftocht'. 

 
KLIEDERKERK 
Het stond in de planning om op 29 september weer een 
Kliederkerk te organiseren, maar dit gaat helaas niet 
lukken. De volgende datum is 24 november (onder 
voorbehoud). Meer informatie volgt… 

 
SAMEN ETEN 
Het duurt nog even, maar op dinsdag 1 oktober gaan we 
weer samen eten en deze keer staan de maaltijdsoepen 
op het menu: snert, bonensoep en een vegetarische 
variant. We beginnen om 17.30 uur en de kosten zijn  
€ 5,00 p.p. Opgave kan tot 29 september. Zie blz 20 in 
ons nieuwe kerkblad voor meer informatie. 

BLOEMBOLLENACTIE 
Voor ons project in Ethiopië wordt door de diaconale 
werkgroep van Scheemda een bloembollenactie 
georganiseerd! Er kan gekozen worden uit een rode 
amaryllisbol, een wit/rode amaryllisbol of een tasje met 
een mix van tulpen, narcissen en alliums.  
Alles kost € 10,00 per stuk. 
Bestellen kan via mail of via de bestellijst achter in de 
kerk. Zie voor meer info pagina 10 in ons nieuwe 
kerkblad 'Leeftocht'. 

 
OPTREDEN TÖRF – 29 SEPTEMBER 
Een middag met een bijzondere combinatie van 
Groninger Streektaal, poëzie hardop en wereldmuziek! 
Törf is een van de oudste traditionele muziekgroepen in 
Nederland en de oudste van de provincie Groningen. 
De groep bestaat al sinds 1975 en ontwikkelde in de 
loop der jaren een eigen, uniek geluid.  
Zij spelen veel eigen geschreven werk en vertolkingen 
van teksten van Groninger dichters. 
In verband met ziekte van Henk Scholte zal in zijn 
plaats mezzo-sopraan Merel Wentink als zanger 
optreden. 
 
Aanvang 15.00 uur / Locatie: Goldhoorn 8, Oostwold 
Entree € 12,50 * (inclusief consumptie in de pauze) 
Kaartverkoop aan de deur (graag contant) 
Reserveren mogelijk via dreweljan@gmail.com of  
06-1286 0823 
 
* Per abuis staat er in ons nieuwe kerkblad dat de 
 toegangsprijs € 2,50 is. Dit klopt niet, het is € 12,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AGENDA 
 
17 sep 19.30 uur Ons Gebouw (O) 
 Dollert in Actie 
 
18 sep Deadline inleveren kopij Leeftocht 
 
18 sep 19.30 uur De Verbinding 
 Vergadering Werkgroep Jongeren 
 
19 sep 19.45 uur Ons Gebouw (O) 
 Repetitie Cantorij  
 
24 sep 10.00 uur Ons Gebouw (O) 
  Koffieochtend 
 
25 sep 19.30 uur De Verbinding 
 Vergadering Diaconie 
 
26 sep 19.45 uur Ons Gebouw (O) 
 Repetitie Cantorij 
 
29 sep 15.00 uur Goldhoornkerk 
 Concert Törf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie 
 
 
Welkom 
 
we gaan staan 
 
Intochtslied: psalm 84: 1, 2 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
v  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v Die trouw blijft aan alles wat Hij heeft geschapen  
a en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. 
 
v Genade zij u en vrede van God onze Vader,  
 door zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus  
a in de Geest, die ons samenbindt. Amen 
 
Vervolg intochtslied: psalm 86: 6 
 
we gaan zitten 
 
Gebed van ontferming met gezongen kyrië: lied 367d 
 
Loflied: lied 985 
 
Zondagsgebed 
 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 45: 20 – 25 
 
Psalm 107: 1, 8, 10  
 
Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 14 – 29 
 
Oefenlied: lied 928 
 
Overweging 
 
 
 

Gezang 291 (wijs: psalm 118) 
 
1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, 
 des Heilands woorden zijn gewis. 
 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, 
 maar nooit een vriend als Jezus is. 
 Wat zou ooit zijne macht beperken? 
 't Heelal staat onder zijn gebied! 
 En wat zijn liefde wil bewerken, 
 ontzegt Hem zijn vermogen niet. 
 
2 Die hoop moet al ons leed verzachten. 
 Komt, reisgenoten, 't hoofd omhog! 
 Voor hen, die 't heil des Heren wachten,  
 zijn bergen vlak en zeeën droog. 
 O zaligheid niet af te meten, 
 o vreugd, die alle smart verbant! 
 Daar is de vreemdlingschap vergeten 
 en wij, wij zijn in 't vaderland! 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel 
 
Gebeden en gezamenlijk Onze Vader 
 
de kinderen komen terug  
 
we gaan staan 
 
Slotlied: lied 422 
 
Heenzending en zegen 
 
Collecten bij de uitgang 
 
 


